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REDACTIE

Wat was het geweldig om met Pinksteren sinds lange
tijd met meerdere kerkgangers de viering bij te
kunnen wonen. En ook met de kinderen erbij (met
hun torens van Babel). Nog wel met anderhalve
meter afstand van elkaar maar het begin van een
enigzins normaal lijkt hiermee weer dichterbij te

Als redactie prijzen we ons gelukkig dat we de
afgelopen periode "gewoon" steeds weer een Baoken
voor u hebben kunnen samenstellen. We hebben
geprobeerd om met de editie van september 2020
een prijs in de wacht te slepen als mooiste kerkblad
van het jaar. Die prijs is aan onze neus voorbij gegaan
maar volgend jaar proberen we het weer!

In onze nieuwe rubriek "in gesprek met" komt deze
keer Thea Meijerink aan het woord. Anouk van Luik
heeft een prachtige weergave gemaakt van dit
gesprek. We zijn blij dat Anouk op ons verzoek deze
column verzorgd, we vinden het een waardevolle
aanvulling in het Baoken.

Janneke van Schooten

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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Het goede leven

Wat maakt het leven goed? Het is een vraag die al enige tijd niet te missen is in de samenle-
ving, in tijdschriften en wetenschap. Ook de PKN doet mee door dit als jaarthema te kiezen.

Je kunt bij ‘het goede leven’ denken aan welzijn, mogelijkheden, geluk, betekenis, welvaart,
gezondheid, zelfontplooiing en zingeving. Of voegt u nog iets toe? We hebben een jaar achter
de rug waarin we veel over het leven hebben geleerd. Wat we geloven: God gunt mensen een
goed, tof (Hebreeuws) leven. Wat daarbij komt kijken, daar buigen de predikanten en kerkelijk
werkers uit de ring Deventer zich dit jaar over.

Deze keer de bijdrage van ds. Henk Schuurman, van de PGCS.

Soep en brood

De diagnose was duidelijk, ze zou niet lang meer  Ze bracht het goede leven terug tot de kern: een
leven. Zienderogen namen haar krachten af. Een ~ kop soep en een snee brood, samen met haar

van de laatste geliefde, of met anderen,
gesprekken die op zomaar een dag op

ik met haar had, zomaar een moment.
ging over het Nee, daarvan had ze
goede leven. geen foto’s. Dat hoefde
Wat maakte ook niet; de herinnering
haar — veel te eraan was kostbaar

korte — leven genoeg.

goed? Na de begrafenis gingen
Ze noemde we naar een restaurant.

mooie dingen Er was erwtensoep en
die ze samen roggebrood. Alle

met haar man e v, BEeaE aanwezigen begrepen
had beleefd. Ze waarom, daar was geen
noemde goede uitleg bij nodig.
herinneringen aan haar werk, wat ze met harten  En met tranen in zijn ogen — dat wel — zag God
ziel deed maar wat haar zo plotseling ontnomen  dat het goed was.

werd. We spraken over vele momenten in haar

leven. Maar al pratend kwamen we tot de Henk Schuurman

conclusie dat het goede leven niet de grootse predikant PGCS

dingen zijn, niet de hoogtepunten waarvan je de

foto's bewaart, maar dat het goede leven juist &M Protestantse Gemeente

schuilt in het gewone, in het alledaagse.
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KERKENRAAD

Terug naar het oude normaal? Of naar een nieuw anders?

Ik had mijn bijdrage voor dit kerkblad al klaar toen ik boven een artikel in Tijdgeest van Trouw
zag staan: Help we gaan terug naar het oude normaal! Met als kern: gaan we weer terug naar
hoe het was of hebben we geleerd van de coronapandemie en passen we ons gedrag aan. Ze
(Joke Hermsen) is bang dat het oude normaal snel weer terugkeert.

Eerder deze week hadden we ons aangemeld voor de eerste kerkdienst sinds tijden waaraan
weer gemeenteleden kunnen deelnemen. Gelukkig was die mogelijkheid er op eerste
pinksterdag en natuurlijk de zondagen daarna. Hopelijk kunnen we dat volhouden en weer
verder uitbreiden. Het lijkt dan alsof we langzaam aan weer terug gaan naar hoe het was

voor corona. In de coronaperiode hebben we echter ook allerlei nieuwe vormen van samen
kerkzijn zien ontstaan. Op de (digitale) gemeenteavond op 20 mei hebben we nog eens
teruggekeken en geconstateerd dat de beperkingen door corona

ook geleid hebben tot nieuwe ideeén en activiteiten. Van digitale
kerkdiensten met beeld, hedendaagse muziek en filmpjes, tot
digitaal koffiedrinken na de dienst. Zaken waarvan ook

geconstateerd is dat we die willen behouden.

Die digitale gemeenteavond (via kerkdienstgemist.nl door meer
dan 50 mensen thuis gevolgd) was overigens het nieuwste
experiment in deze coronatijd. Met een mogelijkheid om ook van
huis uit inbreng te leveren en mee te doen. Mooi dat daar ook
gebruik van is gemaakt. En fijn dat er ook langs andere kanalen

positieve reacties gekomen zijn.

Dus terug naar hoe het was? Nee, ik denk dat we dat niet moeten

GEMEEMTE

willen. De corona-periode heeft laten zien dat we als kerk ook op
andere manieren in de dorpen kunnen meedoen. Daar gaan we de komende tijd verder mee aan de
gang. In ieder geval blijft de mogelijkheid om de vieringen digitaal te volgen.

Kerk als knetterend vuur

Tijdens de gemeenteavond hebben we ook
gesproken over een nieuw beleidsplan. Dat is
nodig vanwege allerlei formele zaken, maar veel
belangrijker nog is dat zo'n plan richting geeft aan
wat we als kerk doen en kunnen betekenen. Hoe
we weer een ‘knetterend vuur’ kunnen zijn, in kerk
en dorp. Gert Wijnstok heeft aangegeven dat
steeds vaker daarbij het waarom-hoe-wat principe
wordt gebruikt. Het waarom is de kern, dat gaat
over wat ons drijft. Daar moeten we starten. Het is
niet wat we doen en ook niet hoe we dat doen.
Voor het waarom moeten we dieper zoeken.

Dorp en kerk zijn in onze gemeente nauw met
elkaar verbonden, ook al krijgt dat in allerlei
vormen invulling. Op de zoektocht naar wat ons
drijft willen we starten met gesprekken met
mensen die op al die verschillende manieren een
verbinding hebben met onze kerk. Om antwoord
te krijgen op de vraag: wie zeggen zij dat we zijn?

Frits Mandersloot

Dat geeft een bredere invulling van het waarom,
dat wat ons drijft als dorpskerk. Dat er hiervoor
mooie kansen liggen kwam al naar voren bij de
Thuis in de Kerk gesprekken. Hier willen we dus
mee aan de gang.

Als u het leuk vindt om in dit traject mee te
denken of te doen, dan hoor ik dat graag. We
willen het beleidsplan iets laten zijn van ons
allemaal. Met inbreng van velen. Zodat de
verschillende pinksterstemmen ook in onze
dorpskerken doorklinken.

Start with WHY!
Van 'het waarom', via ' het hoe', naar 'het wat'?

Waarom

de visie, het startpunt, daar komt
de enargie vondoan, de urgentie

| WAAROM | Hos
) op welke wijze
HOE
Elke VWAT slke concrete vorm
die e Inzel staat in dienst van het
WAAROM

www courante.nl



HANNEKE OVERDUIN

werkdagen

Gods liefde delen,
binnen én buiten
onze gemeente(n)

maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur

of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

Wanneer ik dit schrijf, moet het nog Pinksteren
worden. Doch bij publicatie is ook dit feest
alweer achter de rug.

Maar de Pinkstergedachte blijft en drijft ons allen
voort. Want de beweging van Gods liefde naar de
wereld toe, toont zich eerst in de zending van
Zijn Zoon Jezus en daarna in de komst van Zijn
Geest.

Aan ons de uitnodiging om die liefde uit te
dragen in woord én in daad. Dat is kortweg
pastoraat.

Maar wat is het soms moeilijk om daar daad-
werkelijk handen en voeten aan te geven.
Binnen onze gemeente valt het nog wel mee.
We kennen elkaar en veel mensen zijn gelukkig
bereid om daadwerkelijk naar elkaar om te zien.
Zo maken vele handen het werk wat lichter. Toch
weten we, als kerk, dat we daar soms ook steken
laten vallen en mensen niet zo vaak bezoek
krijgen als zij en wij eigenlijk zouden willen.
Daarom zijn we, ook binnen Bathmen en
Okkenbroek, steeds weer op zoek naar nieuwe
wegen om daar nog beter mee om te gaan.

Maar buiten onze gemeente is het nog moeilijker.
Wie hebben daar hulp of een luisterend oor
nodig? In onze dorpen, in onze buurgemeenten,
in ons land, in deze wereld?

Als christenen zijn wij daar medeverantwoordelijk
voor. We zijn immers ‘geroepen en gezonden’
voor ieder schepsel — voor alleman!

Eerlijk gezegd vliegt het me soms wel aan als ik al
die vluchtelingen zie die geen plek van leven
hebben. Die uit onmacht de oversteek maken en
hardhandig worden teruggezet op zee of in een
kamp worden ‘opgesloten’ Of die hongerende en
bedelende mensen in ontwikkelingslanden. Wat
is het toch oneerlijk verdeeld allemaal!

Dan denk ik: wat zou Jezus nu gezegd en gedaan
hebben? En wat wordt er van ons gevraagd? Wat
kunnen wij?

Waarschijnlijk zou Hij gesproken hebben over het
Koninkrijk van God, waarin wij als mens een
gemeenschappelijke oorsprong én een gedeelde
toekomst hebben. Want wij dragen niet alleen
verantwoordelijkheid voor elkaar maar wij zijn
ook van elkaar afhankelijk. We hebben elkaar
nodig zodat het een ieder goed gaat!

Jezus zou vast pleiten voor een verandering van
de mensheid.

En ik denk dat Hij daarin gelijk heeft.

Misschien zou Hij ons allen doordringend
aankijken en zeggen: “Wees zelf de verandering
die je in de wereld wilt zien.

Wijze woorden die me steeds opnieuw wakker
schudden, me optillen uit mijn onmachtsgevoel
en me energie geven om er weer tegenaan te
gaan.

Alleen z6 kunnen we Gods liefde delen, binnen én
buiten onze gemeente(n). Ik hoop dat we daar
samen de schouders onder blijven zetten!!

Hartelijke groet,
Hanneke
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GERT WIJNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83
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In de week voor Pinksteren was het weer tijd voor meditatief wandelen in Okkenbroek.
Bij vertrek had ik gezegd: luister en kijk deze keer vooral eens naar de vogels. Na een minuut of
twintig wandelen vroeg ik om aandacht voor de duif uit het verhaal van Noach.

Olijfblad

Na de zondvloed is deze vogel de eerste die bij
uitvliegen uit de ark op een avond terugkomt
met olijfblad in de snavel. Zie jij in onze dagen al
groen blad, vroeg ik, nu stapje voor stapje
versoepelingen ons van lockdown in steeds meer
lockfree brengen? Wat zou jij als groen blad
willen benoemen?

De vogels zorgden tijdens de wandeling
onafgebroken voor lentegezang. En de natuur
liet, naast net ingezaaid land, een bont
schouwspel aan kleuren zien, alleen al in vele
tinten groen. Natuurlijk pluk ik geen blaadjes van
de bomen, maar op ons pad zag ik wel een
afgebroken jonge tak liggen met rondom wat
losse blaadjes. Daarvan raapte ik er één op en
voelde me voor even als de duif.

Plek onder de zon

De duif is overigens niet de eerste vogel die
Noach uit zijn ark laat uitvliegen, dat is de raaf.
‘Een wilde vogel is de raaf, een rover. Het dier
bleef driftig heen en weer vliegen, Noach werd er
niet veel wijzer van, zo vertelt Nico ter Linden
hiervan in het eerste deel van zijn Het verhaal
gaat ... De duif daarentegen nestelt het liefst
waar de mensen wonen. Eerst vliegt de duif uit
zonder ergens een nest te kunnen maken.

Na zeven dagen maakt de duif weer een
verkenningsvlucht en komt deze vogel met de
olijftak aanvliegen. En dan na nog zeven dagen
binnen de beschutting van de ark vliegt de duif
definitief weg, er kan kennelijk een eigen nest
worden gebouwd!

In deze drie verschillende vluchten van de duif zie
ik ook verteld hoe het in ons mensenleven kan
zijn. Geen groen blad vinden, omdat de
gevolgen van corona zich nog altijd laten
merken — hoe belangrijk is dan de veilige
beschutting van de ark. Of wel groen blad
vinden, maar wel nog heel kwetsbaar zijn — ook
dan ben je blij met de hand van Noach die je
weer binnenboord laat. Totdat de tijd aanbreekt
van, zoals we dat noemen, het leven weer
kunnen oppakken en een nieuwe tijd aanbreekt
— hoe heerlijk is het dan om uit te vliegen.



Annie M.G. Schmidt

Dollie

Bij de duif moet ik altijd denken aan duif Dollie uit
het boek Pluk van de Petteflet van Annie M.G.
Schmidt. Deze duif wijst Pluk op een leegstaand
torenkamertje in de
Petteflet, waar hij kan
gaan wonen. En als Pluk
daarnaartoe rijdt in zijn
rood kraanwagentje,
blijkt Dollie hem al
vooruit te zijn gevlogen.

& Fiep Westendorp

Pluk

van de Petteflet

GERT WIJNSTOK

Dollie en de duif van Noach zijn voor mij mooie
plaatjes van de Pinksterduif — de ‘heilige Geest,
vogel Gods' - zoals een Pinksterlied zingt
(Liedboek 680). Hoe jammer was het daarom dat
we na de Pinksterviering, vanwege het
regenachtige weer, geen duiven konden laten
wegvliegen vanuit de beide kerken.

Des te meer reden om in de tijd na Pinksteren
goed te kijken waar je deze Pinksterduif
tegenkomt, te kijken of ze mogelijk groen blad in
haar snavel heeft of te zien waar zij je wil
brengen.

Ds. Gert Wijnstok




HANNEKE DIERMANSE

n

Uit
werkdagen
dinsdag, woensdag, donderdag

hetzelfde
tel. 06 125 302 81
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predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ruim drie miljoen mensen zagen maandagavond 17 mei het gesprek tussen Matthijs van
Nieuwkerk en koningin Maxima, dat werd georganiseerd ter ere van haar vijftigste
verjaardag. Ook ik had afgestemd op de NPO 1 en zat klaar op de bank met een kop koffie
en een lekkere stroopwafel.

Kijkend naar het koningspaar 1 ' Fote=Koefrvan Weel/ANP
voel ik altijd een zekere |
verwantschap. En nee, ik heb
geen blauw bloed en knip
geen lintjes door. Een
vakantiehuis in Griekenland
bezit ik niet en op de
Schipbeek zul je mij ook niet
zien in een dure speedboot.
Wat ik wel heb dat is
hetzelfde geboortejaar: 1971

(17 oktober).

En Gert is van het

geboortejaar van

Willem-Alexander: 1967

(6 juni).

We zijn dus bijna even oud en dat geeft ietsvan ~ Een paar keer ontroerde het gesprek mij. Dat ze
herkenning. De fase van het leven waar je inzit. ~ haar beide ouders gemist heeft op haar

Van werken en vader en moeder zijn van een trouwdag. En ze vertelde over het verlies van
gezin met opgroeiende pubers. Van het zoeken  haar zus Inés die in 2018 een einde aan haar
naar balans. Hoe maak je een evenwichtige leven maakte en over het grote verdriet dat
combinatie tussen werk en privé? hierdoor haar familie had getroffen. De impact
En hoe ga je om met alle verschillende rollen die  die het had op haar en hoe ze hiermee nu

je hebt: echtgenote, moeder, dochter, zus, omgaat in haar leven. Dat je al jong weet van de
vriendin? kwetsbaarheid van lichaam en geest en dat het

jouw kijk op het leven verandert. Het maakt haar
De ontmoeting tussen Van Nieuwkerk en Maxima menselijk en zorgt voor herkenning bij velen die
werd een openhartig gesprek over hetleven, de ook een groot verlies hebben meegemaakt: ‘Als
liefde en het werk. ik aan haar denk nu, het heeft een paar jaar
gekost, dan denk ik aan haar met een grote
glimlach’



Die ontroering was er ook toen Maxima vertelde
over hun kinderen: ‘Amalia is nog steeds mijn
kleine baby;, glimlachte onze koningin. Wat kun
je met weemoed kijken naar oude foto's en je
realiseren dat de tijd zo snel voorbij gaat. Soms
zou je de tijd wel willen stopzetten. Maar kleine
kinderen worden groot. Hoe voed je hen op tot
zelfstandige, verantwoordelijke en sociale
mensen die het leven aankunnen? Wat zijn hun
karakters en wat past bij ze? Welke gaven en
talenten hebben ze? Maar ook: wat zullen hun
valkuilen zijn? En: hoe kunnen ze ontdekken wie
ze zijn?

Ook deze koning en koningin begeleiden hun
kinderen op hun weg naar de volwassenheid:
‘Je wilt ze leren, ruimte geven en beschermen!
Steeds meer realiseer je je dat opvoeden met
vallen en opstaan gaat en dat het inderdaad zo
is wat je wel eens hoorde: kleine kinderen kleine
zorgen, grote kinderen grote zorgen.

Maar ook hoe mooi het is wanneer je ziet dat ze
hun eigen weg gaan en dat het ze goed gaat.

HANNEKE DIERMANSE

Mooi was ook het slot van het gesprek toen
Méxima de vraag kreeg wat Alexander voor haar
betekent: "Hij is mijn anker. Hij houdt me scherp
en prikkelt om echt mijn werk te doen.

Maar tegelijkertijd: hij houdt mij vast!

Op 6 juli a.s. hoop ik 25 jaar getrouwd te zijn met
mijn prins op het witte paard, mijn eigen anker.
En dat stemt tot dankbaarheid!

Ds. Hanneke Diermanse




KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2020 PG Bathmen-Okkenbroek ter inzage tot 15 juni 2021

De jaarrekening 2020 van Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek is op 12 april jl. door de
kerkenraad vastgesteld.

2020 was een jaar waarin we de vacature van een 0,8-1,0 fte predikant ingevuld zagen met het predikanten-
echtpaar Wijnstok-Diermanse, de beide pastorieén in gebruik zijn genomen Echter in 2020 heeft Covid19/
Corona flink impact gehad voor de start van onze twee predikanten, impact voor onze gemeenteleden die
niet meer samen konden komen tijdens erediensten, bijeenkomsten van Bezinning & Ontmoeting en
koffiedrinken. Dat zien we ook terug in de jaarrekening.

De Staat van Baten en Lasten over 2020 laat een resultaat zien van € 5.060 ten opzichte van een begroot
tekort van € 52.250, dus een positiever resultaat van € 57.310. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is dat
een positiever verschil van € 26.836 (te kort in 2019 € 21.776). Het positief resultaat dient eigenlijk

€ 21.060 te zijn door 3,2% rendement uit de beleggingen.

Door incidentele baten van de afwikkeling van een verkoop van een strook grond en de bijdrage van twee
legaten - totaal € 19.750 - is het resultaat € 5.060 geworden. De bijdrage uit levend geld was iets lager dan
in 2019, en € 4.000 hoger dan begroot. De post subsidies en extra bijdragen van Vrienden van onze kerken
waren aanmerkelijk hoger dan begroot in 2019. De lasten hebben we in 2020 actief danwel door de
omstandigheden kunnen drukken, € 34.829 lager dan begroting. En dat terwijl er in 2020 een volledige
bezetting van predikanten en pastoraal werkzaam was.

Als college van kerkrentmeesters en kerkenraad zijn we content met deze jaarrekening, die tot 15 juni 2021
ter inzage ligt bij Marian Jansen (0570-551675) en André Olden (06-11608714).
Bij hen kunt u terecht voor vragen. Uw kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek Verkort overzicht
Jaarrekening 2020, begroting 2020, jaarrekening 2019 Begroting 2021 | Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2019

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken €30.000 € 25430 €20.386
Opbrengsten uitrente, dividenden en beleggingen €24.000 €7.937 €25945
Opbrengst levend geld €171.800 €175.440 € 176.032
Opbrengsten uitsubsidies en bijdragen €12.700 €43.504 €27.229
Totaal baten A € 238.500 € 252.401 € 249.592
Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen, Incl, afschrijvngen €69.400 € 54,075 €97.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 141.450 €130.709 € 104.873
Kosten kerkdiensten, catechese, laakgroepen, ete. €12.850 €8.253 €10.014
Verplichtingen/bijdragen andere organen €13.700 € 13,557 €13.705
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters €15.300 €14.793 €17.464
Kosten beheer en administratie €29.850 € 29.646 €30.184
Rentelasten/bankkosten €7.500 €4.188 € 5.697
Totaal lasten A €290.050 €255.221 €278.944
Operationeel resultaat (A) € -51.550 €-2.820 € -29.352

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten €0 €240818 €12.125
Incidentele lasten €0 €-39.247 € -870
Incidentele baten en lasten (B) €0 €201.571 €11.455
Resultaat verslagjaar ( A+ B) € -51.550 € 198.751 € -17.897

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onlitrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) €0 €51610 €39.053
Toewoegingen aan fondsen en vooraeningen (+) €-700 €-245.301 € -42.932
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen €-700 €-193.691 €-3.879|

|
Resultaat naar Algemene Reserve € -52,250 € 5.060 € -21.??6]
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Vrijwilligers, bedankt voor je inzet

Het is gebruikelijk dat we aan het eind van het kerkelijk vergaderseizoen, ergens in juni, een
bijeenkomst houden voor alle vrijwilligers in de kerk. Een avondje ongedwongen bijkletsen met een
hapje en een drankje als terecht bedankje voor de inzet.

Dat is vorig jaar vanwege corona niet doorgegaan en gaat ook dit seizoen niet lukken.
Daarom hebben we iets anders bedacht. We hebben een bedankpakketje gemaakt dat we net voor
Pinksteren hebben bezorgd bij alle vrijwilligers. En dat zijn er (gelukkig) heel veel.

We kregen veel leuke reacties. “Een mooie verrassing net voor Pinksteren”. En natuurlijk zoals het
Sallanders eigen is: “Dat had toch niet gehoeven”. Nee, dat klopt, het hoefde niet, maar we wilden het
wel doen. Het was op z'n plek. Zoals verwoordt in het liedje dat we meestuurden.

LT o =T
&.‘ﬂ-i ’ _— [— Aj’n betje oplet, heij heel gauw deur
—

1;,.".'..- En weej det 't zonder hun nit lukt

g . Vriewilligers geeft de wereld zien kleur
: - Waor wie de vruchten van plukt

Een medaille, nee gin denken an

Umdet ze daor nit van holt

Maar as ik dur ooit eentje schenken kan
Dan wordt ‘t dur één uvan Gold.

Namens de gehele kerkenraad,
Henk J., Ankie, Gerard en Wim.

il
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i

i

Ria Scholthof,
contactpersoon en HVD
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steun ae
Solidariteitskas!

Solidariteitskas 2021

In de tweede week van juli ontvangen alle belijdende leden een
brief met acceptgirokaart voor dit fonds.

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek.

Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen
zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Ons kerkelijk leven wordt hard getroffen door de coronapandemie.
Ondanks alle maatregelen doen we ons best om samen gemeente
te zijn via online vieringen, online ontmoetingen, en door elkaar te
bemoedigen met een kaartje of een bloemetje.

Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen maken om weer volop
gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te zijn van
geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeén en mensen nodig, maar ook
financiéle middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze
gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en
ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen
een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10, waarvan
€ 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze
eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Abonnementsgeld Kerkblad Baoken

4 Het jaarlijks abonnementsgeld van het kerkblad moet weer
i voldaan.

M Automatische Incasso:

Abonnees die een automatische incasso hebben afgegeven,
daarvan wordt het abonnementsgeld ad. € 17,50, op 10 juli 2021
geincasseerd.

Er wordt geincasseerd vanaf de volgende

IBAN: NL32 RABO 0373726 511.

# Hetincassanten ID van de PG Bathmen-Okkenbroek is:
NL40ZZZ302584821323

Zelf per bank overmaken:

Abonnees die geen incasso hebben afgegeven en het abonnementsgeld nog niet betaald
hebben, wordt gevraagd het abonnementsgeld ad. € 20,- per omgaande te voldoen op IBAN:
NL 32 RABO 0373 726 511,

o.v.v.: abonnementsgeld Baoken 2021.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met Marian Jansen.
E-mail: penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl, tel.nr. 0570-551675

Uw kerkrentmeester, Marian Jansen
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Zomerpakketten

De afgelopen jaren heeft de Diaconie zomerpakketten gebracht naar gezinnen die niet op vakantie
kunnen vanwege financiéle problemen. Vooral voor de kinderen uit die gezinnen is het dan fijn dat
ze zich tijdens de lange zomervakantie kunnen vermaken. We hebben al vele gezinnen blij gemaakt
met een pakket. De inhoud bestaat uit allerlei speelgoed en spelletjes dat past bij de leeftijds-
categorie voor de kinderen uit het gezin. Maar ook bijvoorbeeld ijshonnen en iets voor de ouder(s).
Ook dit jaar gaan we ons weer inzetten voor de actie zomerpakketten. Het kan dus zijn dat we
binnenkort een beroep op u doen voor het inleveren van speelgoed of andere spullen.

We houden u op de hoogte!

Rikie Oude Weernink

Elleke telt de opbrengst van de collecte, voor het eerst sinds
lange tijd kan dit weer.
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ZWO Gera Ploeg, incognito

Nu ik in het vorige kerkblad, zo enigszins incognito, voorop stond ben ik u wel wat meer zichtbaarheid
verschuldigd. Dat ik nu al jaren actief ben in de ZWO heeft vast ook wel met mijn achtergrond te
maken. Ik zal er iets over vertellen.

Ik was de jongste uit een gezin van 8 kinderen en mijn vader was een keuterboer.

Hij was in de kerk bij ons in het dorp een soort Pieter Omtzigt. Ze moesten hem daarom ook zeker
niet in de kerkenraad hebben. Veel te lastig. Als er namelijk in het kerkelijk budget teveel geld werd
uitgegeven aan pastorieén of aan het kerkgebouw zelf, verschenen er onmiddellijk brieven van zijn
hand. Onverantwoordelijk! Dit geld had besteed moeten worden aan de zending om daar het
evangelie te verkondigen. Zelf gaf hij het goede voorbeeld. Ondanks zijn grote gezin gaf hij erg veel
aan dit doel. Dat gaf nog al eens problemen. Even een voorbeeld: Sinterklaas vieren mocht wel, maar
dan moest er een even groot bedrag aan de zending gegeven worden. Hij was jarenlang lid van de
zendingscommissie, zoals die toen nog heette. De ene na de andere actie werd op touw gezet en
iedereen werd daarmee geconfronteerd. Ook daarin draafde hij nogal eens wat door. Toen kon ik daar
niet zoveel waardering voor opbrengen. Het was gewoon génant als je vader op jouw school zijn
actie kwam promoten. Later pas kreeg ik veel respect voor deze eigenzinnige manier van denken en
werken. Misschien is het daardoor dat ook mijn interesse meer ligt bij de minder bedeelde groep in
deze samenleving.

Het coronavirus ontwricht een groot deel van onze samenleving. Maar het is niets in vergelijking met
de toestanden in India. Daar sterft elke 4 minuten een mens aan corona. En aldus dagblad Trouw:
90% van alle vaccins gaat naar de rijke landen. De arme landen kregen slechts 0,2%. Dat schuurt.

Wat kunnen wij daaraan doen? uw gie ji welke
. a o NLGonm P het r, ekenin

Beantwoord India’s noodkreet ~ Vermeidin 8003057357557 Mmer v,

9 donatje VOOF Ing; 155 onder n
De dood blijft maar om zich heen slaan. a
Mensen worden op brancards van ziekenhuis Miljoenen mensen lezen dit bericht, dus als
naar ziekenhuis gebracht en uiteindelijk vaak iedereen die dat kan iets geeft, dan kunnen we in
weggestuurd, happend naar adem. In Delhiisde  enkele uren een gigantisch verschil maken. Al het
situatie nu zo ernstig dat een tempel patiénten ingezamelde geld gaat naar cruciale noodhulp
adembhalingssessies aanbiedt met gedeelde zoals veiligheidskits, medicijnen, voedsel en
zuurstoftanks. medisch materiaal voor de meest kwetsbare

mensen.

India gaat gebukt onder de ergste
corona-uitbraak ter wereld. Doneer nu wat u kunt missen — laten we
wereldwijd de handen ineenslaan om
Elke dag zijn er meer dan 350.000 besmettingen mensenlevens te helpen redden in India.
en de dood loert om elke hoek. Patiénten en hun
familieleden voeren een race tegen de klok.
Op de stoep van overvolle ziekenhuizen smeken
ze om zuurstof en medicijnen. Maar al te vaak
komt die hulp te laat.

Moedige artsen, hulpverleners en lokale
organisaties doen wat ze kunnen om het
dodelijke virus te bestrijden — maar ze kunnen de
vloedgolf niet de baas en hebben dringend
levensreddende hulp nodig!

Wij kunnen nu helpen.
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Berichten van de

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een
greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.n/

Nieuwe verhalen in
Petrus Magazine

Heeft u het laatste Petrus Magazine
al in huis? Hierin gaan predikan-
ten Rob Visser en Paul Visser in
gesprek met Ahmed Marcouch,
vertelt Iris Molenaar (19) wat het
Onzevader voor haar betekent en
gaan Marius van Rouwendal (71)
en Leonora Bezemer (17) uit de
Pauluskerk in Gouda in gesprek
over lastige levenskeuzes. Daar-
naast is er volop aandacht voor
het thema ‘genade’en de kerk in
Egypte. Nog geen abonnee? Abon-
neer gratis via petrus.protestantse-
kerk.nl/abonneren en ontvang het
laatste nummer digitaal.

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

A", protestantse
" f Kerk

Gebeden

Het is niet altijd makkelijk
om woorden te vinden

om te bidden. Petrus heeft
online een aantal gebeden
op een rij gezet, om
individueel of met anderen
te gebruiken. Lees alle
gebeden op petrus.protes-
tantsekerk.nl/gebeden.

Collecteer mee voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte.
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van
alles: jarenlang wachten in onzekerheid. Dat is de realiteit
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen opgroeien. Om hen hoop te geven op een betere
toekomst, organiseert Kerk in Actie van 22 tot en met

27 november 2021 een landelijke huis-aan-huiscollecte. Op
zoveel mogelijk plaatsen in Nederland zal gecollecteerd
worden. Wilt u ook een bijdrage leveren als collectant? Meld
u aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.




W vin ers,
‘daar evesttgd
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Jan Willem Hendrik Toorneman
* Espelo, 15 april 1954 T Deventer, 19 april 2021

Wim Toorneman overleed plotseling, terwijl hij met een paar kameraden
met hout bezig was in het Splose bos. Er ging een schok van ontzetting
door het hele buurtschap. Wim was net 67 jaar geworden.

Hij groeide op aan de Okkenbroekseweg 6 op de ouderlijke boerderij met zijn familie, zijn ouders
Johan en Dine, zijn broer Hans en zussen Jannie en Jantien. Hij is er zijn hele leven blijven wonen. Daar
ook kreeg hij de liefde voor de natuur en de waarde van de lokale tradities mee. Hij volgde de
lerarenopleiding in Utrecht en werd docent aardrijkskunde en geschiedenis op een middelbare
school. Begin jaren '70 leerde hij Ina kennen. Ze trouwden in 1979 en kregen drie kinderen en acht
kleinkinderen.

Wim was de drijvende kracht achter veel evenementen in Espelo, zoals het paasvuur (wereldrecord
1987), de optredens van Normaal, Apple Rock en het jaarlijkse Splose feest. Verder zat hij vele jaren in
de filmclub ToDaBo. Ook was hij verbonden aan ‘Greun Hooltn; in de volksmond: de houtclub.

In de afscheidsdienst in het Okkenbroekse kerkje herdachten de kinderen hun vader, staken de
kleinkinderen kaarsjes aan en speelde zijn vriend Toon Eppink nummers van Creedence Clearwater
Revival. We plaatsten zijn geleefde leven in het kader van de vier elementen aarde, water, lucht en
vuur. Indrukwekkend was ook de uitgeleide door Wims kameraden, de erehaag bij het kerkhof en de
toespraak van Gait.

Wensen wij Ina, Matthijs en Annemarie met Nienke en Wietse; Annemiek en Erik met Renske, Anne en
Lisa; Leontien en Remco met Luuk, Tim en Elze, met alle familie om hen heen, veel levensmoed en
kracht om met dit grote gemis verder te kunnen.

Siebe Roozenboom, Holten

De protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft het bericht van overlijden ontvangen van:

Janneke Albertha Nieuwenhuis-Schouwenberg *4juni 1958 5 mei 2021




Thea
Meijerink

Ik heb er altijd van gedroomd om deze baan te
mogen doen. Regelen, organiseren, verbinden!
Voor Marga Klompé in Lochem codrdineer ik
de huishoudelijke zorg, een hele mooie tak van
sport. Het is de eerste stap naar zorg, je komt
bij mensen thuis en stelt ze in staat om langer
zelfstandig te blijven wonen. Je brengt
gezelligheid en hebt een signaalfunctie.
Corona maakt het allemaal lastiger, de
maatregelen, besmettingen, testen,
quarantaines. Extra geregel en gedoe en meer
emoties, dat maakt het druk en soms stressvol.
In het begin was het heerlijk om thuis te
werken. Ik heb een eigen werkruimte, het
bracht rust, het liep prima. Sinds kort ga ik op
maandag weer naar kantoor in het
woonzorgcentrum. We zoomen en bellen heel
wat af, maar live sparren met collega’s,
spannen en ontspannen, dat is heel fijn.

De kerk maakte altijd deel uit van mijn leven, ik
ben er mee opgegroeid, was al jong actief in
de CJV. Toen Alfons en ik in Varsseveld gingen
wonen heb ik me aangesloten bij de
jeugddienstgroep daar. Die was ergin trek,
vooral ook bij jonge ouders. Ik denk omdat het
laagdrempelig was, op de moderne tijd
toegesneden. Voor mij was het ook een mooie
manier om mensen te leren kennen.
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Alfons is van huis uit katholiek, ik hervormd. Nu
wonen we ‘in het midden in het buitengebied
van Heeten. Toen we daar kwamen, was de
school in Heeten heel groot. Die in
Okkenbroek met maar 60 leerlingen sprak
meer aan, dat leek makkelijker voor de
kinderen. Maar in de kerk, daar schrokken we
wel even. Er waren toen weinig mensen, geen
kinderen, allesbehalve een plek om kinderen
mee naar toe te nemen. Samen met Adrie
Bouwhuis heb ik de kindernevendienst weer
opgestart en ben mee gaan doen met het
voorbereiden van de kinderkerstdienst. Dat
liep als vanzelf. Niet alleen met de kerk, de
school was minstens zo belangrijk.

Samen met Henny Tuut uit Bathmen hebben
we veel gedaan voor de middelbare
schooljeugd: Happietaria, Relitax, koken voor
daklozen, een running dinner, jeugdwerk, in
Okkenbroek een kinderkoortje. Mooie
activiteiten, ook met niet-kerkgenoten, met
enthousiastelingen uit het dorp.

Het doel was ook om de ouders te trekken; de
groep 40- tot 60-jarigen die we misten. Maar
dat bleef lastig. De kerk in Okkenbroek heeft
uitlopers in Nieuw Heeten, Espelo, Dijkerhoek,
Heeten en Lettele. Het lijkt makkelijker om je in
je eigen dorp bij dingen aan te sluiten dan in
een ander dorp. Dat zal ook meespelen bij
Bathmen en Okkenbroek, één worden zal
moeten groeien.



Henny Tuut was wel mijn baken en voorbeeld
in het jongerenwerk. Toen zij vertrok kwam er
niet echt iemand terug voor het jeugdwerk.
Op school in Bathmen was geen godsdienstles
meer. Mijn eigen kinderen waren van school
af. Het ging niet meer vanzelf, het werd zwaar.
Willen de mensen dat dan van mij? Ik word
enthousiast als mensen het leuk vinden. De
kindernevendienst is opgepakt door anderen.
Maar voor het jeugdwerk was geen opvolging,
niemand om het aan over te dragen. Dat
maakte het moeilijk om te stoppen. Eerst heb
ik er nog extra energie in gestopt, maar ik kon
het loslaten toen ik aan mijn huidige baan
begon. Nu klopt het weer voor mij.

Ik ben enthousiast en stap overal graag in,
Alfons is heel rustig. We houden elkaar mooi
in balans. Ik ben opgegroeid met het geloof
maar het heeft zoveel gezichten. Dat
realiseerde ik me voor het eerst toen ik in
Nunspeet kwam wonen. Toen ging ik me
afvragen wat het voor mij betekent. Een
hokjesdenker ben ik niet, ik heb het liefst alle
geloven bij elkaar. Geloven gaat met ups en
downs. Soms ben ik er vast van overtuigd en
geeft het me steun en kracht, soms twijfel ik;
door gesprekken met de kinderen, en ook
door corona. Heb ik het nog wel nodig?
Vroeger was de kerk dé plek om elkaar te
ontmoeten, nu zijn er veel andere
ontmoetingsplekken. Ont-mdeten, dat zou de
meerwaarde van de kerk kunnen zijn. Ik heb
mijn geloof gevoed door bezig te zijn, met
elkaar doen en beleven en praten erover is
belangrijk voor mij. Het zal fijn zijn om weer
samen te kunnen vieren, maar dat mag van
mij wel ruimer. Meer aansluiten bij het
dagelijks leven, en er is nog een wereld van
andere en vriendelijker muziek. Ik vind de

liturgie nu heel strak. Er zit zo'n kleurenpalet
tussen ja en nee. Ik houd van voortschrijdend
inzicht, ja kan nee worden en andersom.
Regels zijn belangrijk maar ook daaraan
voorbij kunnen gaan omdat dat goed is voor
de ander.

Anouk van Luik

19



Het afgelopen kerkseizoen hebben we ons best
gedaan om zoveel mogelijk activiteiten uit het
bekende BRANDSTOF-boekje toch — op wat voor
manier dan ook — door te laten gaan. Voor een
groot aantal activiteiten, zoals bijv. de preek van
de leek en de filmavonden, is dat helaas niet
gelukt. Maar voor andere activiteiten, zoals
gesprekskringen e.d., konden we — met hier en
daar wat vallen en opstaan - uitwijken naar
digitale ontmoetingsmogelijkheden zoals ZOOM.

En ondertussen zijn we vol goede moed al weer
gestart met het voorbereiden van een
gloednieuw BRANDSTOF-programma voor het
seizoen 2021-2022. We hebben goede hoop dat
dit nieuwe programma een beter lot beschoren
zal zijn. Het einde van de Corona-tunnel lijkt nu
immers echt in zicht en het aantal vaccinaties
neemt gelukkig steeds meer toe.

Om het lopende BRANDSTOF-seizoen niet
helemaal als een nachtkaarsje te laten uitgaan,
organiseren we eind juni nog één keer een
digitale gespreksavond. Na twee keer met een
groep belangstellenden naar een uitzending van
het TV-programma De Verwondering te hebben
gekeken en daarover vervolgens met elkaar een
goed gesprek te hebben gevoerd, gaan we nu
hetzelfde doen maar dan op basis van een
TV-uitzending uit de serie Het Vermoeden. Op
zondag 25 februari 2018 was Cees den Heijer in
dit programma te gast. In het vorige nummer van
het BAOKEN in de bijdrage van ds. Gert Wijnstok
kwam deze buitengewoon interessante en
bijzondere man ook al langs (duizend Jezussen).
Cees den Heijer was eind vorige eeuw en begin
deze eeuw binnen onze protestantse kerken een
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“vrijdenker’, wat hem niet door iedereen in dank
is afgenomen. Toch zijn juist binnen onze kerk
“dwarsliggers” vaak van groot belang en van
onschatbare waarde. Zonder dwarsliggers geen
spoor en rijdt er nooit een trein!

Het idee is als volgt. ledereen die mee wil doen,
moet dat — liefst voor 15 juni a.s. — even kenbaar
maken door een mailtje te sturen aan Theo
Overduin: overduintheo1@gmail.com.
Vervolgens kijk je zelf thuis (of waar dan ook)
alvast van tevoren via internet naar de
TV-uitzending van Het Vermoeden van zondag
25 februari 2018. Als je even Googled op “Het
Vermoeden Cees den Heijer” kun je direct
doorklikken naar deze uitzending en kun je die
terugkijken. In de derde week van juni krijg je
vervolgens per mail een ZOOM-link toegestuurd,
waarmee je op DINSDAG 29 JUNI A.S. vanaf
20.00 uur kunt meedoen aan de digitale
gesprekskring. Het lijkt ingewikkeld, maar in de
praktijk valt dat erg mee en gaan we er van uit
dat de techniek voor niemand echt een
probleem hoeft te vormen. Heb je nog vragen of
is alles toch nog niet helemaal duidelijk, neem
dan gerust even contact op met:

Theo Overduin (tel. 06-82711812 of

email: overduintheo1@gmail.com).

We hopen op een mooie avond, een goed
gesprek en wederom interessante en
inspirerende ontmoetingen, belevingen en
gezichtspunten.

Hartelijke groet en alle goeds wordt u en jullie
tenslotte toegewenst door de voltallige taakgroep
Bezinning & Ontmoeting.
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Aohanrnes

Het voelde bijzonder om uitgerekend op Pinksteren weer met kerkgangers rondom het
liturgisch centrum de kerkdienst te vieren. Dat was weliswaar nog met een beperkt aantal en
zonder samenzang, maar toch wel zoals Tonny Oplaat het de week daarvoor al met een
Pinkstergedicht had gezegd: Pinksteren is ... de mens komt weer uit!

Offline en online

De verwachting is dat we vanaf zondag 6 juni
weer het vertrouwde ritme van zowel
Okkenbroek als Bathmen kunnen oppakken. Met
als nieuw element dat live of op een later
moment online meekijken blijft. Zie voor het hoe
en wat verder bij het overzicht van de
kerkdiensten.

Nu we weer uit de lockdown beginnen te komen
gaan we ook bespreken op welke wijze de
kindernevendienst op de derde zondag van de
maand in Okkenbroek en de kinderkerk in
Bathmen de draad gaan oppakken.

En over uitkomen gesproken: het lijkt erop dat
Cultuurhuus Braakhekke begin juli een aantal
voorstellingen in de open lucht op het terrein
van ABS kan gaan verzorgen. Op de uitnodiging
om daar op zondag een openluchtkerkdienst te
houden gaan we graag in:

zondag 4 juli 10.00 uur.

Johannes

De fijnproever onder de kerkgangers weet vast
wel dat er voor de kerkdiensten een rooster is dat
een ritme van drie jaar telt.

Daarin is de Evangelielezing in het ene jaar uit
Matteiis en de volgende twee uit resp. Marcus en
Lucas. De vierde evangelist Johannes komt er
daarin maar bekaaid af. Want weliswaar wordt
rond Kerst en in de Paastijd veelal uit zijn
evangelie gelezen, veel verhalen blijven verder
ongelezen.

Daarom biedt het rooster tussen Pinksteren van
dit en volgend jaar een heel jaar lang de
mogelijkheid om uit Johannes te lezen, met
steeds een passende eerste lezing uit het Aloude
Testament. Dat spoor gaan we in onze diensten
veelal volgen.

Laat je daarin verrassen. Zeker ook bij Johannes
merk je dat de evangelisten geen
geschiedschrijvers zijn, maar hun eigen impressie
van Jezus Messias schilderen. Een
geboorteverhaal van Jezus zoals Mattels en
Lucas vertellen, ontbreekt bij hem, wel is er de
diepzinnige proloog waarvan het begin meteen
aan het begin van Genesis 1 doet denken. En die
zet de toon voor vele teksten waarin Johannes
Jezus aan het woord laat, veel meer en anders
dan bij zijn collega’s.

Lees en luister mee. En dan is die livestream echt
een zegen, want dan kun je het spoor op jouw
tijd meevolgen! Hoe dan ook: Johannes helpt
ons om het antwoord op de vraag van ons
beleidsplan 2018-2022 ‘Jezus voor en Jezus na’
nog meer in te kleuren. Zodat we tijdens het
traject van het nieuwe beleidsplan 2022-2026
nog beter kunnen zeggen, waarom geloven in
Jezus Messias zoveel licht brengt.

Namens het pastoresteam,
ds. Gert Wijnstok

HET EVANGELIE voLGENS
JOHANNES
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In de kerk in Bathmen zijn 30 kerkgangers welkom, in Okkenbroek 25.
Daarvoor is een aanmeldsysteem ingericht, dat vindt u op de
website https://kerkkaartje.nl/pg-bathmen-okkenbroek

De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

zt kerkdienstgemist..! Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest

actuele informatie over de kerkdiensten.

Datum, plaats en tijd, soort, voorganger en collecte

l Zaterdag 5 juni ’

Dijkhuis 18.30 Avondgebed mw. A. Steunenberg (Holten)  diaconie en kerk

| Zondag6juni  1lezondag na Trinitatis |
Okkenbroek 9.30 Eredienst ds. A. Kruithof (Zwolle) KiA: werelddiaconaat Oeganda
Bathmen 10.00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse KiA: werelddiaconaat Oeganda

| Zondag 13 juni 2e zondag na Trinitatis ‘

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Gert Wijnstok Terre des Hommes

Maaltijd van de Heer

| Zaterdag 19 juni
Dijkhuis 1830 Avondgebed mw. A. Steunenberg (Holten)  KiA: noodhulp Griekenland

| Zondag 20 juni 7ezondag van de zomer |
Okkenbroek 9.30 Eredienst ds. Hanneke Diermanse KiA: noodhulp Griekenland
Bathmen 10.00 Eredienst ds. H.van Es (Deventer) KiA: noodhulp Griekenland

| Zondag 27 juni 2e zondag van de zomer ]
Bathmen 10:00 Eredienst ds. Gert Wijnstok, m.m.v. BOL  Pater Brinkhof

| Zaterdag 3 juli
Dijkhuis 18:30 Avondgebed mw. Hanneke Overduin diaconie en kerk

[ Zondag 4 juli 3e zondag van de zomer l
Okkenbroek 930 Eredienst ds. R. van Oosten (Warnsveld)
Bathmen 10.00 Eredienst mw. Hanneke Overduin KiA: diaconaat vakantietas

Openluchtdienst op ABS sportvelden
Het oecumenisch leesrooster: (met cursief gedrukt het alternatieve rooster)

Zondag 6 juni 1e zondag na Trinitatis Sacramentsdag

Rechters 12, 1-6; Marcus 3: 20-35

Habakuk 2:1-4 1 Johannes 2:22-29 Johannes 3.22-36
Zondag 13 juni 2e na Trinitatis

Ezechiél 17, 22-24; Marcus 4, 26-34

Micha 4:1-7 Heb 12:18-29 Johannes 4:5-26

Zondag 20 juni 1e van de zomer 3e na Trinitatis
Job 30: 15-26; 38: 1; Marcus 4: 35-41

Jona 3:6-4,11 Efeziérs 2:11-22 Johannes 4:27-42
Zondag 27 juni 2e zondag van de zomer 4e na Trinitatis

Jesaja 3: 25- 4: 6; Marcus 5: 22-43

Hosea 14:1-7 Handelingen 9:36-43 Johannes 4:43-52
Zondag 4 juli 3e zondag van de zomer 5e na Trinitatis

Ezechiél 2: 1-7; Marcus 6: 1-6(a)

Ezechiél 47:1-12 2 Korintiérs 4:7-15 Johannes 5:1-18
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden : Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie :

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

3 september
1 oktober

5 november
3 december

18 augustus
15 september
20 oktober

17 november

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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